Aan het einde van de crisiswandeling — toespraakje 9 mei 2012 Utrecht

Op het moment dat wij hier in Utrecht een gezamenlijke wandeling
houden waarbij we aandacht vragen voor mensen die aan de onderkant
van de samenleving de eindjes aan elkaar knopen, zijn er broeders en
zusters bijeen in Sarajewo, leiders van diverse godsdiensten die drie
dagen bij elkaar zijn rond het thema ‘Living together in diversity: citizens
of Europe — witness of faith’. Het gaat om leiders vanuit Jodendom,
christendom, islam, Boeddhisme, Hindoeisme, Sikhs en Zoroastriérs.
Rabbijn Awraham Soetendorp is onder de congresgangers, via hem laat
Sarajewo u groeten en via hem geven we graag een bemoedigend
woord door aan de religieuze leiders in Sarajewo, die stad van
verscheurdheid die geroepen is stad van vrede te worden.

Allen zijn we ‘gelovigen’ en daarom horen we ook bij elkaar. Met zijn
allen zijn we er ons van bewust onze lieve aarde ons gegeven is als
onze gezamenlijke grond onder de voeten en als het huis waar wij met
elkaar mogen wonen. En al gunnen mensen elkaar geen plek en
vechten ze elkaar het huis soms uit, wij willen als gelovigen bouwen aan
een netwerk van verdraagzaamheid en vrede. Precies ook in Europa,
met zijn lange geschiedenis van strijd en oorlog, weten we hoe moeilijk
dat is. Toch zijn wij dankbaar voor alle stappen naar vrede die op ons
continent gezet werden en willen wij het perspectief van een
vredelievend Europa overeind houden: dat is een europa waar mensen
ruimte krijgen omdat ze gerespecteerd en gewaardeerd worden. Het is
een Europa als een huis met vele kamers voor vele mensen, allen zo

verschillend van taal en cultuur, hart en gezicht.



De recente verkiezingen in enkele Europese landen maken duidelijk hoe
belangrijk het is deze boodschap van solidariteit vast te houden. De
religies kunnen en willen daar een bijdrage in leveren. Onze tocht hier
eindigt met een gezamenlijke maaltijd, met een kosjere en halal
maaltijd,die we samen met buurtbewoners en de vrijwilligers van de
voedselbank gebruiken. De maaltijd houdt ons zo bij elkaar en verbindt
ons met elkaar. Het delen van de tafel met elkaar is een teken dat ij ons

leven delen met elkaar, zoals huisgenoten het leven met elkaar delen.

We willen met deze actie hier uitdrukken dat we als religies ons sterk
maken voor solidariteit. Die boodschap is centraal in onze
levensovertuiging en die boodschap wordt belangrijker naarmate we
meer te maken hebben met de gevolgen van een economische crisis.
Wij nemen hier fruit en groente mee om uit te drukken dat de opbrengst
van de aarde voor ons allemaal is. Dat we alleen in het delen allen

verzadigd kunnen worden.

Met deze woorden groeten we de zusters en de broeders in Sarajewo.
Met deze woorden bemoedigen we ook elkaar: laat ons elkaar

vasthouden!



